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2   Oorlogsmonument Le Combat
3   Kapel O-L-V Ter Ruste
      Herentmolen
      Vergezichten/Vossekotstraat
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Marialooppad

Het Marialooppad neemt je mee langs stille en
rustige wegen in de parochie Marialoop.
Marialoop is, naast de andere parochies de
Paanders en ’t Veld, deel van de gemeente
Meulebeke.

Info

Vergeet ook zeker niet de QR code te scannen;
zo vind je meteen de weg naar onze lokale
adresjes om iets te drinken en/of te eten.

Legende

Uitgelicht

In 2008 onthulde de gemeente dit monument; een
creatie van de Meulebeekse kunstenaar Frans
Vercoutere. Het bronzen werk verbeeldt een urne
en kreeg de naam ‘Le Combat’, verwijzend naar de
kleine heftige veldslag die om en rond Marialoop
plaatsvond. 

Deze kapel is een laatgotisch gebouw uit de 16°
eeuw, opgericht op last van de baronie De Beer. 
Ze diende een tijdje tot hulpkerk en wordt op
vandaag nog steeds bezocht als bedevaartskapel. 
Het Onze-Lieve-Vrouwebeeld, vervaardigd door
beeldhouwer J. Claerhout, vervangt een 16° eeuws
houten beeld dat in 1969 gestolen werd. 

De Herentmolen is een staakmolen maar
gebouwd op een torenkot. Deze molen is pas in
1956 gebouwd en wel met onderdelen van andere
molens. Voor 1914-18 stond hier een gelijkaardige
molen maar die werd gedurende de eerste
wereldoorlog vernietigd. Hij werd vervangen door
een molen die uit Tielt afkomstig was. Ook deze
molen bleek het niet te kunnen volhouden en
werd in 1956 door de huidige molen vervangen.

De route heeft alle troeven om jou Marialoop
beter te leren kennen. Zo passeer je
verschillende hoeves, de Herentmolen, de
kapel van Onze-Lieve-Vrouw ter Ruste en
zoveel meer. 

Meulebeke kwam op 17-18 oktober 1918 in de
vuurlinie. Franse troepen trokken toen richting Leie
en leverden zwaar slag met Duitse troepen, die
nabij Marialoop en de Paanders sterk in
verdediging gingen. De buitenoppervlakte van dit
massief wordt gevormd door authentieke
voorwerpen en relicten gevonden op het
oorlogsfront.

Eén van de vele groene uitzichten doorheen de
route.

Startpunt kerk O-L-V Bezoeking,
Marialoopplaats 25
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Waar kan ik iets
eten of drinken?

Zijn er nog 
andere Leiespots?


